Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.
Je zegt: ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

.|_

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

De heer

Rudy Kerre

Echtgenoot van mevrouw Karina Arbijn

Geboren te Berlare op 6 augustus 1954 en thuis
in familiekring overleden op 10 maart 2024,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Gewezen doelman SK Berlare
Gewezen trainer SK Berlare
Spelend lid Duivenmaatschappij Land van Aalst

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Martinus te Berlare
op zaterdag 16 maart 2024 om 10 uur.
Aansluitend volgt de begraving van de urne
in het urnenveld te Berlare.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.
Eris gelegenheid tot het brengen van een laatste groet

in het funerarium Vaerman-Sale, Frankrijkstraat 11a, Berlare
op donderdag tussen 18 en 19 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Karina Arbijn

zijn echtgenote,

Evy Kerre - Jonas Van der Jeught
Warre
Miette

Davy Kerre - Katrijn De Troyer
Mona
Noé
Estéban
Andrés

zijn kinderen en kleinkinderen,

Rita Kerre - Paul Roggeman (1)
kinderen en kleinkinderen
Godelieve Kerre (%) - Eddy De Geest (%)

kind en kleinkinderen
Wim Arbijn

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten,

De families Kerre, Arbijn, Van Heck, Sacré.

Met dank aan dokters en personeel van de dienst Oncologie
van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde en aan de thuisverpleging
Nancy Callaert en haar team.

Rouwadres: Van Tieghemstraat 30, 9290 Berlare

Online condoleren via wwwyvaermansale.be

Begr. Vaerman-Sale, Berlare - Hofstade. Tel. 052 42 30 14



